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Wat je ook zegt, ik zal je niet gehoorzamen. 
Maar wie aan de dood ontsnapt, is een god. 
Geef (meerv.) ons alles wat jullie hebben. 
Naar de man die jullie hebben gekozen, zal ik luisteren. 
Gehoorzaam (meerv.) hun aan wie het meer waard is te gehoorzamen. 
Diegenen van wie ik zie dat ze naar de mooie en goede dingen verlangen, hen zal ik 
eren. 
Wie is zo buiten zinnen dat hij (lett.: die) niet met jou bevriend wil zijn? 
Is er iemand anders aan wie je meer toevertrouwt dan aan je vrouw? 
Oordeel de man niet voordat jullie vernomen hebben wat hij heeft gedaan. 
Alle dingen die/alles wat de slechten blijken te doen, ontgaan/ontgaat de goden niet. 

 


