
Oefening 20.4 
 
Bovendien heb ik gehoord dat hij zelfs brandmerkers stuurde om de Hellespont te 
brandmerken. 
 
Hij gaf hun dus bevel om, terwijl ze die ( i.e. de Hellespont) afranselden, barbaarse en 
vermetele woorden te spreken: 
 
“Bitter water, uw meester legt u deze straf op omdat u hem onrecht hebt aangedaan hoewel u 
van hem geen enkel onrecht geleden hebt. 
 
En Koning Xerxes zal het leger door u leiden, zij het tegen uw zin. 
 
Terecht offert kennelijk niemand van de mensen aan u, omdat men u een troebele en zilte 
stroom vindt.” 
 
Hij beval hun dus de zee te straffen en hen die de brug gebouwd hadden het hoofd  (plur.) af 
te slaan. 


